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….en weer net niet….. 

 

Nadat de thuiswedstrijd tegen Elshof verloren ging, was het nu onze beurt vonden wij, 

dus gingen we met goede voornemens op weg naar de Elshof. 

We werden hartelijk ontvangen met een kop koffie door Anton ten Broeke en Henny Joxhorst. 

Na de koffie en het openingswoord door Anton ten Broeke, kon worden gestart met de 

wedstrijden. 

 

Als eerste kwam Gerrit Kolk aan de biljarttafel tegen Adriaan de Ruiter. 

Hoewel het lange tijd gelijk op ging, moest Gerrit toch het onderspit delven. 

Vervolgens was Gait Roelofs aan de beurt tegen Wim Dijk. Gait kwam maar niet in zijn ritme 

en verloor kansloos van Wim Dijk in slechts 17 beurten! De tweede tegenvaller, en we 

hadden nog wel zo’n goede bedoelingen….. 

 

De kentering kwam, hoewel nog niet helemaal, met de partij van Jan Geerts tegen René 

Holtkuile. Na een gelijk opgaande strijd, werd de wedstrijd na 25 beurten afgesloten met een 

voor beiden gelijk aantal punten. 

 

Herman Lankhorst was, in een lang gelijk opgaande partij, tegen Johan Schurink uiteindelijk 

de winnaar in het maximum aantal van 25 beurten. Dus de eerste winst voor ons! 

Daarna was het de beurt aan Tonnie van de Vlekkert. 

 

….zou het toch nog kunnen? 

 

In de volgende partij tussen Anton ten Broeke en Tonnie van de Vlekkert kwam Tonnie met 

een serie van 9 op voorsprong en gaf dit niet meer uit handen. Dus wederom een kleine winst. 

 

En toen kwam het klapper van de avond met twee giganten van de biljarttafel…. 

Gerrit Roeke liet van meet af aan in de partij tegen Henny Joxhorst zien wat zijn bedoelingen 

waren. Hij begon gelijk met een serie van 8, dus dat gaf de burger moed. 

In het vervolg van de partij zagen we Hennie zwoegen om bij te komen, maar het ontbrak bij 

hem aan een portie geluk. Gerrit daarentegen bouwde zijn voorsprong regelmatig uit en kwam 

in 21 beurten aan zijn aantal te maken caramboles. De volle winst dus 10 punten! 

 

Maar toen alle punten zorgvuldig werden opgeteld, bleek dat de winst toch naar Elshof ging. 

Zelfs ‘onze’ speciale supporter Jo Marsman kon dit niet verhinderen.  

Eindstand Elshof 46 punten en het Weijtendaal 44 punten. 

 

Het was zoals gebruikelijk weer een zeer gezellige biljart avond. 

De catering werd prima verzorgd door Anton en Henny en de andere mensen van de Elshof. 

We werden rijkelijk voorzien van lekkere hapjes, dus was het ondanks de nederlaag bij het 

biljarten toch wel een lekkere avond….. 

 

 

Jan Geerts 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….na de nederlaag thuis tegen de Elshof moest er iets recht gezet worden…. 

 

Met dit in gedachten gingen we met extra energie en inspiratie naar de Elshof. 

Daar werden we hartelijk welkom geheten door Anton ten Broeke. 

Na een lekkere kop koffie kon de eerste wedstrijd van start, met de partij tussen René 

Lozeman en Kobus van Nieuwenhoven. Na een aarzelend begin van beide spelers kwam 

Kobus helemaal los en won zijn partij met ruim verschil. De toon was gezet….. 

In de tweede partij tussen Jan Geerts en Johan Schurink (Johan Schurink speelt ook bij het 

Weijtendaal…) ging het lang gelijk op, maar Johan was ondergetekende uiteindelijk toch de 

baas en won met een klein verschil in punten. 

 

In de derde partij tussen Herman Lankhorst en Wim Ruiterkamp ging het lang gelijk op maar 

wist Herman de overwinning in de maximale 25 beurten toch naar zich toe te trekken. 

‘Herman Klos’ werd Herman genoemd in de wedstrijd vanwege enkele gunstig uitpakkende 

klossen voor hem. Maar Herman kennende, die klossen waren in zijn spelpatronen vast wel 

berekend… Dus na drie partijen lagen we prima op schema om de wedstrijd te winnen en 

onze revanche gedachte tot realiteit te brengen….. 

 

….en toen moesten ‘onze’ sterren van het groene laken nog komen…. 

 

Eerst was het Tonnie van de Vlekkert die een gave partij liet zien tegen Anton ten Broeke. 

Met zuivere en fluweelachtige keubewegingen van Tonnie kreeg Anton geen poot aan de 

grond en pakte Tonnie de volle winst in 24 beurten. 

 

Vervolgens was het Jo Marsman die moest aantreden tegen Hennie Joxhorst. 

Vooraf was Jo erg gespannen en dacht dat hij geen enkele kans had tegen ‘de ster van de 

Elshof’. Maar zoals zo vaak gold ook hier het gezegde - de bal is rond - in dit geval zelfs drie 

ballen! Vanaf het begin van de wedstrijd zat Jo in een goed ritme en haalde de volle buit 

binnen met een paar mooie series, Hennie perplex achter zich latend….. 

 



….aan het eind van de avond begon de ‘Grote Gerrit Show’….. 

 

Na de vorige wedstrijden kon het al niet meer mis, de winst was na 4 partijen wel binnen. 

Misschien kwam het hierdoor dat Gerrit heel ontspannen aan zijn partij tegen Henk de Graaf 

kon beginnen. In elk geval groeide Gerrit in een goede flow naar grote hoogte in zijn spel. 

Voordat de partij echt goed en wel was begonnen, was de wedstrijd al gespeeld…. 

In slechts 10 beurten had Gerrit zijn 42 caramboles bijeen verzameld! 

Henk de Graaf kreeg geen schijn van kans om ook maar iets terug te doen. 

Met series van o.a. 8 en 16 was de weerstand van Henk snel gebroken. 

Een prachtig resultaat chapeau!! 

 

Eindstand Elshof 34 punten en Weijtendaal 55 punten, zowaar een mooie revanche! 

Al met al een ongekend resultaat in een gezellige en ontspannen sfeer. 

Het was aangenaam toeven op de Elshof met dank aan Anton ten Broeke en de andere spelers 

van de Elshof. 

 

Jan Geerts 


